
Lieve lieve zus, 

Waar ben je, wat heb je gedaan of is je wat aangedaan, 

Ik zou haast weer zeggen dat is mijn zusje weer. 

Dit gaven we altijd aan als wij elkaar op Facebook tegenkwamen. 

“Altijd dat zusje” gezegd uit liefde. 

Ik was 8 en duwde de hele dag de kinderwagen door de straat, 

zo trots was ik een zusje klein en fijn. 

Klein en fijn ben je gebleven, een deugniet genietend van het leven. 

Waar ben je wat is er gebeurd? Ooit zal ik het weten 

en je zal er nooit minder door zijn, je blijft mijn zusje en kom je altijd weer tegen. 

Ik zal dan zeggen dat is dat zusje weer, te spontaan voor dit leven. 

Wat kan ik nog doen, je ben op weg naar rust na dit drukke leven. 

Als vechter knokte je door de ellende heen en je kwam er sterk uit. 

Je was mijn voorbeeld voor het leven. 

Nu weet ik het even niet mijn wereld stoort in en de hemel komt naar beneden, 

Mogen we maar gauw weten wat je overkomen is, zodat de rust wederkeert. 

Carla rust zacht. 


